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Faize mi yatırsak, 
dolar mı alsak. 
ne diyosun? 


BU BAYRAM 
SANA PARA 
VERMİYCEM. 
SANA PARA 
KAZANMAYI 
ÖĞRETİCEM 

TORUN. 


ah âh nerede o eski bayramlar. 
eskiden bayram yerleri, Lunapark vardı. 
3t3 binilirdi, turşu suyu içilirdi. 
harca harca bitmezdi harçlıklar 
/ 


SIRRI SÜREYYA ÖNDER 


Seçim mevsimi bildik senaryo ile başladı. İktidardaki parti 
devletçi ve milliyetçi argümanlara daha sıkı sarılıyor; 
kendi dışındaki herkesi “hain” ilan etme halkası yeni yeni 
çevrelerle genişlerken, 'kriz' sözcüğü bilinçli olarak 
telaffuz edildi. Noam Chomsky ve daha nice düşünürün 
neoliberal hükümetlerin en önemli argümanlarından biri 
olduğunu ifade ettikleri “istikrar” kavramı hızla dolaşıma 
sokuldu. 


İstikrar ve kriz kavramlarının bir arada telaffuzu yeterince 
korkunç değilmiş gibi, sürekli olarak Milli Güvenlik 
Kurulu diliyle kurgulanmış haber bültenleriyle etrafımız 
sarılmış durumda. Devletin ve hükümetin bu kadar 
gönülsüz, halkın da bir o kadar gönüllü biçimde sandığa 
gitmesinden kaynaklı bir çelişki yaşıyoruz. Üstelik geçen 
İlç Güvenlik Yasası ile birlikte devletin bu malum çelişkiyi 
derinleştirmek istediğini de görüyoruz. 


Köyün birinde kuraklık olmuş, kuraklık o kadar 
dayanılmaz bir noktaya gelmiş ki yağmur duasına 
çıkmışlar köyün imamıyla, hocasıyla. Yağmur duası da 
çare etmemiş. Yağmur duasının birkaç usul ve şekil 

şartı vardır. Yani işte herkesin abdestli olması lazım.” 
diye başlayan. Fakat çok önemli bir şeyi var: O duaya 
iştirak eden hazırunun hepsinin itikadının tam olması 
lazım. Yani “Biz bu duayı ediyoruz. Bu dua bu yağmurun 
yağmasına vesile olabilir, olur.” itikadında olması lazım, 
yağmur duasının şeyi budur. Eğer birisi “Ya, böyle dua 
ediyoruz ama duayla yağmur mu yağar” diyorsa o dua 
battal olur, kabule karine teşkil etmez. Bu köyde köyün 
imamı, hocası, müezzini kâr etmeyince civarda nefesi, 
duası kuvvetli bir başka hoca aramaya koyulmuşlar. Birkaç 
deneme ve hüsrandan sonra çok derin bir zat olarak 
anılan birini çağırmışlar. O da gelmiş, birkaç dua etmiş, 
yine yağmur yağmamış, cemaat homurdanmaya başlamış. 
İmamın bu yeteneğini sorgulamaya başlayınca cemaate 
demiş ki: Sizin yüzünüzden yağmıyor.” 'Olur mu ya, bir de 
herkes namazlı abdestli.” demişler. 'İtikadınız yok.” demiş. 
“Olur mu, haşa” demişler. Hoca da, “Ulan, yağmurun 
yağacağına itikadınız olsaydı şemsiyeyle gelirdiniz.” demiş. 


Şahsiyet nedir, sorusuna yüzlerce cevap verilebilir. Bence 
en etkilisi, siz öldükten sonra geriye kalandır. Ancak sağ 
olduğunuzda kullanabileceğiniz, mevki, yetki, makam, 
unvan, güç ve para gibi şeyleri artık kullanamayacak 
olmanızdır ölüm. İşte o zaman nasıl anıldığınız 
şahsiyetinizdir. 


Bu dünyadan çekip gittiğinizde, varlığınızın brüt hali değil, 
darası çıkartılmış, net haliyle anılırsınız. Siz kalibrenize 
ve fani varlığınıza bin türlü anlam yükleyebilirsiniz. Ama 
belki de yokluğunuz kainatı daha bereketli bir yer haline 
getirecektir, nereden bileceksiniz? Bunu anlamak, ancak 
ölümle mümkündür. 


Varlığıyla insanlığın huzurunu 
kaçıran biriyseniz eğer vay 
halinize. Bir bakmışsınız ki 
arkanızdan şöyle bir dize 
söylenmiş: “Ne kendi 
eyledi rahat, ne âlem 
buldu huzur,Yıkıldı gitti 
cihandan, dayansın ehi-i 
kubur.” 


Herkesin söylenmemiş bir 
ağıtı vardır. Bu ağıtı dinleme 
ve bilme şansı yoktur. 
Çünkü ancak 
öldüğünde 
söylenecektir. 


öZÜRDİLERİN 


GL 
GDAŞ URAL 


Madem birbirinizi 
sevmiyordunuz, aşık değildiniz 
beni neden yaptınız ha 


Biz insanoğlu 
tekeri icat edip medeniyeti kurduk, aşılarımızl 
hastalıkları dize getirdik,gemilerimizle denizlere 

hükmettik,uçmayı öğrenip kuşları kıskandırdık,uzaya 
çıkıp sınırları aştık...Size söylüyorum 
ışınlanmayı bulmamız 
pek de uzak değil. 


Hiçbirine 


olmadan hepsine 
ortak çıktı g.t! 


Ben etiketlere, bizi kalıplara 
girmeye zorlayan kimliklere inanmıyorum 
Burcu, şahsen kendimi Kimliksiz bir 
birey olarak görüyorum... 


e 
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OHAL'de Kimliksiz Dolaşmayın! © 


zerre kadar katkısı &| 


AKOR TSUZLAR ALİ MERT ALAN 
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Ezhel'le ilgili tutuklama kararı hatalarla dolu. 
Sorgu Hakimliği'nde adı Murat K.... olarak 
yazılmış ve tutuklama gerekçesine de “Murat 
K'ın üzerine atılı kasten öldürme suçundan 
yürütülen soruşturmada tutanaklar ve tüm 
dosya kapsamına göre şüpheli aleyhinde 
kuwvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek 
somut deliller, instagram sayfasında hint 
keneviri resmiyle çekilen resim çıktısı 
bulunduğu, suçun vasıf ve mahiyeti kanunda 
öngörülen ceza miktarı dikkate 

alınarak tutuklanmasına 
karar verilmiştir" şeklinde 
yazılmış. Tutuklama 
müzekkeresi de 

yine aynı şekilde 
düzenlenmiş. 

Ayrıca Tutuklama 
Kararı'nda yazılan 
tutuklama gerekçesi, 
Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nda yok. 

Yani hakim böyle 

bir yetkisi olmamasına 
rağmen kendisi bir tutuklama 
gerekçesi uydurmuştur. 


Ezhel'in tutuklanma gerekçesi olarak “Sosyal 
medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında 
uyuşturucu kullanımını özendirmesi” gösterildi. 
Ezhel hakkında iki suç delili var. Biri şaka 
olsun diye yol kenarından kopardıkları kendir 
(uyuşturucu elde edilemeyen, her yerde sıkça 
görebileceğiniz bir bitki) ile arkadaşının çektiği 
fotoğrafı. İnternetteki binlerce fotoğrafindan 
biri. Dosyada fotoğrafin çıktısı var ve altında 
'Ezhel06 esrar perdesi? yazıyor, arabesk 
şarkıcısı Selahattin Özdemir'in “Esrar Perdesi” 
şarkısına tabiri caiz ise makaralı bir gönderme 
için konulmuş bir fotoğraf. Yani fotoğrafta ne 
bir uyuşturucu madde var ne de özendirme. 
İkinci suç delili Geceler” adlı şarkısının “ 
esrarında etkisiyle ışık daha parlak çekilir 


// > 


HUKUK 
TARİHİNE 
KARA LEKE OLARAK 
GEÇECEK 
BU DAVANIN 
BİR AN ÖNCE 
SONLANMASI 
GEREKİYOR. 


nefesler “ nakaratı. Bu şarkı bir vampiri 
anlatıyor, vampirin gecesini. Bu şarkı BluTV” de 
yayınlanmak üzere çekimleri yapılan vampir 
temalı “Yaşamayanlar" dizisinin şarkısı. 

Klip de dizinin tanıtım klibi olarak yapıldı ve 
sonunda da “#Yaşamayanlar"* hashtag'ini 
görüyoruz. Yani hayal ürünü, fantastik kötü bir 
karakter olan vampirden, bizim hassas yargı 
makamlarımız suç delili çıkarmış durumdalar. 


Bu süreç BİMER'e yapılan bir şikayet 
doğrultusunda Ezhel'in ifadeye 
çağrılmasıyla başladı. BİMER” 
in dayanağı olan Dilekçe 
Hakkı Kanunu da zaten 
adli kapsamdaki dilekçeler 
değerlendirilmez diyor. 
Yani BİMER bir ihbar hattı, 
jurnalleme mekanizması 
değildir. Ancak maalesef 
bir süredir BİMER bir ihbar 
hattına dönüşmüş durumda. 


Öncelikle Ezhel'in morali çok 
iyi, tabi moralinin iyi olmasının iki 
sebebi var. Biri sonuna kadar haklı olması 
bir diğeri ise toplumun, medyanın, sanat 
camiasının bu konudaki duyarlılığı ve ortak 
tavrıdır. Tutuklu olmasını ise her insan kadar 
sinir bozucu olarak görüyor. 


Dava süreci inanılmaz bir hızla ilerliyor, 
iddianame ve duruşması jet hızında hazırlandı. 
Şimdi tek bir beklentimiz var, hemen beraat 
verilmesi. Hukuk tarihine kara leke olarak 
geçecek bu davanın bir an önce sonlanması 
gerekiyor, çünkü bu dava toplumsal anlamda 
sansür mekanizmasının çok tehlikeli bir 
kapısını aralamak üzeredir. Tarih içinde 
tartışılıp, deneyimleyerek tüketilmiş bir sonuca 
bağlanmış birçok meseleyi çöpe atacak bir 
dava olarak karşımıza çıkmış durumda. 
Umarım bu dava ve aralanmak istenen kapı 
bir an ewel kapanır. 


BİLİMSEL TEZLERİM 


SELİM TEMO 


. Güzel Kürt kadınları diksiyonu düzgün ortalama Türk 


erkekleriyle çıkarlar. 


. Bütün eski kitapların kapak ve sayfalarında ölülerin 


parmak izleri vardır. 


. Enes adlı erkeklerin 9 54'ü ile Ökkeş adlı erkeklerin 


“e 62'si Anteplidir. 


. Sen depresyonda değilsin, dünya tuhaf bir yer. 


5. Eskiden yüze makyaj yapılırdı, şimdi yüze tuval 


muamelesi yapılıyor. 


. Doçent olan sağcı kadın akademisyenlerin X 36'sının 


bıyıkları çıkar ve sesi kalınlaşır. 


. Dış hat uçuşlarında birbirlerinin koltuklarının tepesine 


dikilerek gürültülü bir neşeyle konuşan 4-5 kişilik 
grupların arkadaşlığı, ortalamasını aldığımızda 29 yıl önce 
başlamıştır. 


. Türbanlıların X 48'i sekülerdir. Bekâr hosteslerin 


76 54'ü uçak yolculuğu boyunca alyans takarlar. Boşanmış 
ya da dul kadınların X 61'i önlerine bakarak yürürler. 
Yalnız başına bir mekâna giden kadınların 26 89'u en uzak 
masada oturup sürekli biçimde dışarı bakarlar. Bütün 
bunların nedeni, erkek denen 'bazı” hayvanların da aynı 
yerlerde görülmesidir. 


. İnsanların © 67'si, anons okuyanların iş dışındaki 


hayatlarını merak eder. 


. Okumadığı bir kitap ya da izlemediği bir diziden söz 


edilirken renk vermeden muhabbete katılanların 
tamamı, kitap ya da filmdeki bir ayrıntıdan söz edilirken 
gülümseyerek “orayı tam hatırlayamadım yaw der. Aynı 
şey aynı muhabbette 20 kez gerçekleşse bile kimse onun 
yalan söylediğini fark etmez, çünkü okuyanlar ya da 
izleyenler kendilerini “bahsetmeye fazla kaptırırlar. 


. Yeşil dolar kara gün içindir. 


. Üniversite öğrencisiyken iki kadına birden çok hayrandım: 


Gülşen Bubikoğlu ve Pelin Körmükçü. Bubikoğlu, birkaç kuşak 
kadının bakma ve gülme kültürünü belirledi. Ancak her 
zaman gerçek dışı bir dünyayı yansıttı. Hoppalık, ortalama 
zekâ, aşırı vurgulanmış dudaklar ve gözler, fazla yankılı erotik 
bir ses ve kahkaha. Körmükçü ise dizilerdeki mahalle kızı 
rolüne fazla yakışıyordu. Bendeki halk beğenisini karşılayan 
halk tipi bir ortalama. Beni Bubikoğlu'dan hayat ayırdı, 

meğer hayat öyle değilmiş. Körmükçü'nün yüzünde bir ifade 
olmadığını fark edince ondan da uzaklaştım. 
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“İl ASLINDA KULAĞINA SöY- 
İ İLEYECEK HİÇ BİŞEYİM YOK.. 


HACIOSMAN'DAN 
GEÇER Mİ?? 


#cuma GÜNÜ 
YAPILCAK ŞEY 


BEN AYRILMAK 
İSTİYORUM.. 
KİMSE ONU 


ZİYARETE 
GELEMEDİ 


O BENİM CE 
TELEFONUM. 


İNSAN Bİ KA-) 
PIYI TIKLATIR/ 


( 


SAN, NE DE 
İ HAYVANIMIZ 
N HAYVANI! 


KN 


BAYRAM ÇİKOLATASI..GELMİŞ.. 
HERKES İÇİN...SİZİNKİLERİ BIRA- 
KIYORUM. ŞURAYA... NEYSE... 


mesai sonu... 


KAPÜŞONLU 
BATURAY HOCA 


SUAL: Yeni havaalanına ismi verilerek, Baturay Kalkan 

- İnen Uçan Objeler Terminali” ismiyle havacılık tarihinde 
yeni bir süreç başlatılması elzem olan Baturay hocam. 

Ben, hayvanların öldükten sonra hesaba çekilmeyeceğini, 
Cennet'e veya Cehennem'e gitmeyeceğini öğrendim. Ve 

bu yaşıma kadar yapmadığım puştluk, mikropluk, üç 

kağıt, tecavüz, hırsızlık, itlik, şerefsizlik kalmadı. Kesin 
Cehennemliğimdir. Acaba yaşım 80'e filan geldiğinde 
ameliyatla sığır veya ayı filan gibi bir hayvan olsam nalları 
diktikten sonra yırtar mıyım acaba? Ne dersiniz hocaların 
Godzillası? 

CEVAB: Sezaryenla değil de lağmanla doğduğuna emin 
olduğum ismini anmak istemediğim 3 harfli (ortasında 
o harfi var.) okurum. Bildiğim kadarıyla hayvan olmakla 
Cehennem'e gitmekten kurtulamazsın. O kadar çok 
hayvan oğlu hayvan, hayvanın evladı var ki Cehennem'e 
gidecek olana şaşarsın. Sen en iyisi ameliyatla pisuvar 
gideri veya rektum dildosu ol. Bunların Cehennem'e 
gitmeyeceğinin garantisini verebilirim bak. Selam ve 
hello ile. 


SUAL: Yandaş medyada sürekli verilen; 
“Cumhurbaşkanından müjdeli haber!” konulu haberlerin 
ayarında insanda mutluluk uyandıran, endorfin katkılı, 
seratonin esanslı Baturay hocam. Günahlara af çıkacağı 
yolunda söylentiler var. Doğru mu acaba bu? Belki sayın 
Bahçeli'nin bu konuda girişimleri vardır diye şey ettim. 
Silikonize kedicikler verir rabbim inşallah bir an önce size 
de. 

CEVAB: Bremen Mızıkacıları'nın en altındaki konumda 
varlığını sürdüren sevgili okurum; bana gelen duyumlara 
göre günahlara af değil de, sevaplarda kampanya 
olacakmış. Erken sevap kampanyası gibi değil de bu, 

iki sevap işleyene bir sevap bedava gibi bir şey olacak. 
Cennet Yerleştirme Sistemi'ne göre; 3 sevap bir 

günahı götürüyor ya şimdi, o yüzden bu kampanyayı 
kaçırmamakta fayda var. Kampanyadan şirket çalışanları 
yani din adamları ve yakınları yararlanamıyor maalesef. 
Selam ve hello ile. 


SUAL: Yunanların her an “Baturay da bize aittir.” 
diyeceğinden korktuğum, milli ve yüzde yüz yerli 
sermayemizin ürünü Baturay hocam; ben evlilik 
yıldönümümüzü ve eşimin doğum gününü unuttum. Hani 
Ramazan ayında oruçlu olduğumuzu unuttuğumuzda bir 
şey olmuyor ya, acaba bunda da olmaz mı aynı mantıkla? 
Veya 61 kadına hediye mi almam gerekir hocam? Lütfen 
beni ferahlatan bir cevap yazın Survivor'a, Haşmetliler 
kategorisinde katılması gereken hocaların überi. 
CEVAB: Yağlı zencilere gelesice okurum; bundan 
15 sene kadar önce ben de Hacca 

gittiğimde tavaf yaparak Hacı 
olmayı unutmuştum. Daha sonra 
bunun kazası olarak 61 kere 
neyin etrafında tur atmam 
gerektiğini bilememiştim. 
Bebek'te 3, 5 tur atarak bu 

konuyu düşündüm. Ve 6| 
| kişiyi kefaret olarak Hacca 
göndermiştim. Bankadan 

bunun için aldığım kredinin 
bitmesine daha 9 sene var. 
Bazı şeyleri unutmamak 
lazım hayatta, hobi 
olarak beyin 
taşıyan okurum. 
Selam ve 
hello ile. 


Sen beri kendi 
a cez 


Sen beni alda 
PirenSe$ |... 


HepSinde dg peyniri 
buldum!.,. von 


yi AE 


H Ama Seninle belim buldum! i 3 
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Seni ying SEvErd imi, 


Derdin ng olum 
senin27,. 


Olun Evlat!.. 
NE onemi var 
böyle Seylerin! 
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Sen 7/,.. evme yeleneği Sevebilerek kimSem kalmadı 
BiliyorSun !... e) ki Lİ bu hayatta, En yağlı Mânita dörk (g LE KE Ö YUNLARI 
Ne Muta, 0ySa3 ki ya$ında!.. Aramızda yetmi$ yaf 


parkı var!, Yalnızlık kâderim Cemil Cahit Yavuz 
ortık benim !,, 


“Zengin fakir arası uçurum” 


Sen yağadığın Seyin 


Ya ben ng yâpayım?!. 
kıymetini bilmiyarJun! 


Asayobilme Bmâ unutma bir yâlaızın uzErini 
ye ybeltimi, yereleri sad2rp markılar örker!.. 


m Çoluk m 
beğ 


Yenin olduğu için 
değil, var olduğu 
iğin Sevmek! Belki 
de budur asıl SevmEk 


Haklı değil mutlu olma k isti- 

or i muzın Kv i 

Yili Akin dp SeviJor unuz 
birbirinizi /. 


ir bir daha biz yapar. 
Si ben isteyinte iii 
Bize şeyle saşlamından 
iyi bir biz lazım!.. 


Anlık yâsayıp, bir ömürlü 
li ai e an j 


Ortak birincilik 


p$k bikmPz! Bi- 
de a$k olmaz! 


önül kimi Severse 
Di topit odur /... 


Imu$ da 
liğin Mn NN 


Uyum 


Azcık Aydın 
ol Sydin a 
54 5 


( Tükenmişlik 


Ulan benim ilk Sevgi. $ — Ben düz dura m 


Um Suan Fo$il oldu tırmanıyorum Sen 
fosili... Peheey|,.. | Sa yeğ kr 


Yaran-Met üt, Çizen-Sinan Taft Devamı Haptaya.. 


Son zamanlarda bana bir gevezelik gelmiş. Son zamanlarda diyorsam, 
birkaç yıllık hikâye. Fazla konuşuyorum. Ozellikle içki içerken, 
kimseye ağız açtırdığım yok. Yalnız ben, sürekli ben konuşacağım. 


Başkalarında eleştirdiğim şey bende belirdi. Hem de en 
kötü yanlarıyla. Bir iki kez uyarıldım da. Karşımdakini hiç 
dinlemiyormuşum. Çok dokundu bana. Ben yalnız yamalı bohça 
yapıyorum sanısındaydım. Farkındaydım aslında. Hele hele yeni 
tanıdığım kişilerin yanında cümleleri soluk alır gibi art arda fırlatırken 
daha çok ayrımına varıyorum bunun. Tam o sıra, işte yine o durum 
başladı diye bir alt konuşmayı da kendimle yapıyorum. 


O an için utanıyorum kendimden. Utanıyorum da ne yapıyorum, 
önlüyor muyum söz yayılımını? Ne gezer! 


Çarka girmişim bir kez. Yalnız kendimle olan alt konuşmada bir 
erteleme duygusu beliriyor. Bir daha yapmayacağım. 
Ama şu lafı bir bitireyim. 


Yakınlarımın yanında ise o utanç biçim değiştiriyor, 
yakınlarıma yönelen bir çeşit öfkeye dönüşüyor. 
Ya da bir kırgınlığa. 


Suskun kişi bilinirdim eskiden. Bu korkunç gevezelik nerden geliyor? 
Çok mu şımardım? Yazmanın yerini mi tutuyor? 
Yazmamanın bir belirtisi mi? Yaşın getirdiği bir şey mi? 


İşsiz kalma korkusundan mı kaynaklanıyor? 


Son cümle aykırı ve anlamsız gelse de, 
benim gerçeğim olarak çok önemli. 


SEVDİCEĞİMLE BİZİ VALLA BEN 
GÖZ DOKTORU BAŞKASINI 


SIRASINDA KESİYODLIM. 
TANIŞTIRDI. 


DOKTOR i 
FANTEZİSİNDEN ÇOK EYLÜL'E 


GÜN 
SIKILDIM. NE ZAMAN 
SEVİŞİCEZ? VERDİLER. 


EDEBİYATÇILAR KAHVESİ — 
> —ğ— sa VE 
BORÇLARINI UNUT O 

ÜSTÜCÜLERDEN 
Ni GERE AKLARINI PARAYIL... 
BEKLİYOMUŞ. 


O KADINLA 
EL ELE NAPIYO- 


AHMET MUHİP DIRANAS'IN ESİ MÜNİRE DIRANAS ANLATIYOR: 
'MUHİP'İ BABA GİBİ SEVDİM” 


Babam öldüğü zaman, annem bir avukatla 
evlendi. Bu yüzden annemin babası olan 
dedemin evinde büyüdüm. Dedem, Ankara'da 
eski Orman Bakanlığı yakınlarında bir konak 
aldı. Ankara'da Ticaret Lisesi'nde okurken, 
Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalışan teyzemi, 
sık sık ziyaret ederdim. Muhip Bey, müdürle 
görüşürken beni görmüş. Beni görünce 
gözlerini öyle dikti ki bana, hiç ayırmadı. 

Girer girmez, o ok gibi bakışları üzerimde 
hissedince öyle heyecanlandım ki dergileri 

falan bulamadım. Tabii belirteyim ki o zaman 
ben de dünya güzeliyim. Her neyse, Dıranas 

da yakışıklı, şöhret sahibi bir adam. O sırada 
17,18 yaşlarındaydım. Muhip Bey de, 32 yaşında. 
Muhip, adımın anlamını bilip bilmediğimi sordu; 
bilmediğimi söyleyince açıkladı: “Işık” demek. Çok 
güzelsin, ışık gibi.”, dedi. Muhip Bey sonra “Şiir 
sever misin? diye sordu. Daha on yaşındayken 
ezberlediğim, Dıranas'ın “Serçeler” şiirini 
okudum. Bu sefer de, Prenses” diye iltifatı etti: 
“Ne güzel okuyorsun, sesin de ne tatlı prenses.” 


Beni sürekli takip etti, okula gidiyorum, kapıda 
bekliyor, eve gidiyorum, önünde. Sonradan 
öğrendim ki odadaki kadına, “Ben bu güzel kızla 
evleneceğim” demiş.” Ve bir gün evlenme teklif 
etti. Önce karşı çıktım, fakat o çok ısrar etti. 
Liseyi bitirmiştim. 


17 yaşında bir çocuk, 32 yaşında bir adama o 
sırada “Seni sevdim” diyemez. Annem, babam, 
dedem hepsi ölmüştü. Yalnız kalmıştım. 
Evlenmek zorunda kaldım. Ama Muhip Bey 

ile evlenmekten hep memnun kaldım. Ona, 
bohem yaşantısı olduğu halde, hiçbir zaman 
karşı gelmedim. Ben daima dürüst ve saygılı bir 
şekilde hayatımı sürdürdüm. 


1940 yılı gelip çattığında Muhip, beni ailemden 
istedi. Evlendik. Fakat kısa süre sonra Muhip'in 
sürekli tecil ettirdiği askerlik gelip kapıya 
dayandı. Bir sabah, canı sıkkın, üzgün bir şekilde 


İster misin şimdi Doğu Beyazıt'ı çekeyim 
diyerek evden çıktı. Muhip, 'talihin bir cilvesiyle' 
gerçekten de Doğu Beyazıt'ı çekmiş. Eve 
döndüğünde dalgın, düşünceliydi; gideceği yer 
Doğu Beyazıt'ın Sürbehan Sınır Karakolu. Çok 
istesem ve Israr etsem de Muhip Bey, bilmediği 
bir maceraya sürüklemek istemediği için ilk 
başta beni götürmedi. Fakat bir yıl sonra ben 
de Doğu Beyazıt'a gittim. Tezekle ısınıp, gaz 
lambası ışığında aydınlandığımız iki odalı, toprak 
damlı kerpiç evde yaşadık. Muhip'in en güzel 
şiirlerinden biri olan 180 dizelik destansı “Ağrı” 
şiiri, o günlerin ürünüdür. 


Kendisi bohem adamdı. İçkisini devam ettirdi 
benimle beraber. Ben hiçbir zaman karşı 
çıkmadım. Ama o da bana her zaman sevgi, 
saygı besledi, daima beni methetti. Ben onu 

hep baba gibi sevdim. Fakat maalesef, bu büyük 
adamın çocuğu olmuyormuş. Ama ben ondan 
ayrılıp, başkasıyla evlenmedim. Sorun ondan 
kaynaklanıyor. 17 yaşında genç kızım, çocuğum 
olmaz mı? Muhip Bey, benden önce birçok 
kadınla macera yaşamış. Müthiş bohem yaşamış. 


“FAHRİYE 
ABLA' DA 
GALİBA 
SÜBYANCIYMIŞ! 
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O kadarını açıklamayalım artık. 


Muhip, içkiye, hem de her türlüsüne çok 
düşkündü. Bu alışkanlığı onun hayatını 

altüst etti, kendisini bitirdi. O yıllar, o nesil 
üzerinde nasıl bir etki yaptı bilmiyorum, hepsi 
içkiye düşkündü. Muhip'in ve o dönemin 

bütün şairlerinin hayatı perişan oldu. Muhip, 
İstanbul'dayken şair ve yazar arkadaşlarıyla sık 
sık Beyazıt'taki Küllük kahvesinde buluşurmuş, 
içki gırla gidermiş. Hatta Muhip, üç gün üç gece 
süren bir içki âleminden sonra alkol komasına 
girip, hastanede ayılmış. İstanbul'da edindiği bir 
alışkanlık da esrardır. Öyle ki bir dönem şiir 
yazamaz hale gelince, Bakırköy'de |,5 yıl tedavi 
görmüş. Ankara'ya döndüğünde bir daha bu 
alışkanlığına dönmedi, ama içki yaşamında hep 
oldu. 


Muhip, Ankara'da Cahit Sıtkı ve Orhan 
Veli'nin de müdavimleri olduğu içkili edebiyat 
gecelerinden vazgeçmedi. Hemen hemen her 
geceyi dışarıda geçirirken, çok kıskandığı için 
benim bu gecelere katılmamı istemezdi. Ben 
de kitaplara gömülüp onu beklerdim. Bazen, 
gece yarıları Muhip'in sahanlıktan gelen ayak 
sesleriyle uyanırdım. 


Zaman zaman, duruma katlanamayıp ayrılmayı 
teklif etsem de Muhip; 'Ben sensiz yapamam' 
deyip, beni hep ikna ederdi. Gazetelere de 
yansıyan bir aldatma haberinden sonra ben, bir 
kez daha boşanmayı teklif ettim. Ama Muhip, 
dizlerime yatıp ağladı, gönlümü aldı ve beni bu 
kararımdan vazgeçirdi. Ancak bu olaylardan 
sonra ben, rahatsızlandım, kanser teşhisi kondu. 
Durumum ağırlaşınca da tedavi için İngiltere'ye 
gittik. Burada kanser olmadığım anlaşıldı; 3,5 
aylık bir tedavi için kaldık. 


“Fahriye Abla” şiiri, benimle evlenmeden 
yazılmış bir şiir. Halk bu şiire bayılıyor! Ben 
evlendiğimde Fahriye kim, bilmiyordum. Bu ünlü 
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şiiri öğrenince *Kim bu Fahriye? diye sordum. 
İlişkisi olan bir komşusuymuş. Yani olay şu: 


Muhip Bey'in babası askeri fabrikalarda çalışıyor. 


O sırada işçiler için Cebeci'de yaptırılan İşçi 
Evleriınde kalıyorlar. Fahriye de Muhip Bey'in 
annesinin komşusu. Sürekli evlerine girip 
çıkarmış. Aslında Fahriye evli, çoluk çocuk 
sahibi bir kadın. Ama başkalarıyla da düşüp 
kalkan hafifmeşrep bir kadın. Zannediyorum 
Muhip Bey'i de tavlamış o dönem. Muhip 
Bey, o sıralarda bir sübyan. Yeni erkek olmuş 
yani. Sanıyorum 15,16 yaşlarında. Fahriye de 
galiba sübyancıymış! Ben dünyaya gelmeden 
üç yıl önce Muhip Bey, Fahriye Abla'yı tanımış. 
Fahriye'yi görmedim hayatımda! Muhip Bey 
benle evlendiğinde Fahriye işi çoktan bitmişti. 


Ben, hayatım boyunca Fahriye ismi ile hiç 
ilgilenmedim. Çünkü benden önce 
yaşadığı bir kadın. Benden sonra 
değil bu! Ama Ahmet Muhip 
Bey, kollarımda ölürken 
bana ağlayarak ne dedi 
biliyor musunuz? İlk kez 
açıklıyorum; Kuran 
çarpsın ki doğrudur. 
“Münire, sakın 

Fahriye'yi gündeme 
getirme! Elim kırılsaydı 
da bu şiiri yazmasaydım. 
Sen bu konuyu kimseye 
açma, bu konuyu film 
yapmak isterler, sakın 
yaptırma, mani ol” diye vasiyet 
etmişti. 


Tahsilli, edebiyat bilenler, bu işi o zamandan 
beri bilir. Fahriye Abla'yı çok yetenekli, çok 
güzel veya saygın biri gibi gösteriyorlar. Fahriye, 
sanki mahallede harika bir insanmış gibi herkes 
ona hayran! Halbuki öyle değil. Fahriye Hanım'ı 
kimse örnek almasın. Fahriye Hanım, bir hafif 
meşrep. Ama şimdiki kadınlar pek mi hırlı! 
Hangisinin yeri benim gibi! 


Herkes “Fahriye Abla” şiirini konuşur ama 
Muhip Bey, tek şiir kitabını bana ithaf etti. 
“Münire'ye... Bir gün laf arasında bana 'Bir 
beşik gibi sallanır dünya, rahat uyusun diye 
bütün çocuklar...” gibi bir söz söylemiştin. O 
gün bu gün düşünürüm ki, insanların barışını 


ve evrensel sevgiyi daha özge bir biçimde 
anlatmak kabil değil. Ben yaşantımı şiire, 
şiirimi de bu sevgiye verdim. Sanırım, kitapta 
savaş sözcüğünü bulamayacaksın. Kaldı ki, 
esinim senden gelir. Onun için kitabı sevinerek 
sana armağan ediyorum; sana ve bu inançla 
yaşayanlara, ölenlere”, diyerek. 


BORNOZLARDA iii 
NİYE CEP VAR? yildiz 


ÜNİFORMASINI YIKAMAYI UNUTAN 
NİNJALAR İÇİN OLABİLİR 


Son yıllarında biz, çok münakaşa etmiştik. 
Muhip, çok içerdi. Dağınık ve düzensiz bir 
adamdı. Bu düzensiz ve derbeder yaşayışı 
giderek onu bitiriyordu. Aile düzenimizi de 
etkiliyordu. Aile düzenimizi ayakta tutmak 
zorundaydık. Bizim çocuğumuz olmadı, söylemiş 
miydim? Hayatta ikimiz, yalnız kaldık. Zaten “İki 
Yalnız Ağaç' şiirinde Muhip, bizi anlatıyor. 


İKİ YALNIZ AĞAÇ SN A | 


ai 


BELKİ Ep dei YOLCULARI 
YOLCULUK YAPARKEN 
o ÜŞÜMESİN DİYEDİR 


Garip bir su kenarında iki ağaç; 

Genç, dinç, anaç... 

Diyecekleri bir şey var; var, varsa da 
söylemez, susarlar hep - ölü ya da sağ. 


Gör ki, gün batınca yıldızlara karşı 
Salınışı 

Ağaçların söyleyecekleri nesi varsa, 
Nesi yoksa apaçık - ölü ya da sağ. 


Bir su kenarında iki ağaç halı, 

Yere mıhlı; 

Diyecekleri bir şey var; var, varsa da 
Demişler, dememişler - ölü ya da sağ. 


İkimiz için yazdı bu şiiri. Bizim için “İki 
yalnız ağaç" dedi. Ben evimize çocuk 
denilebilecek bir yaşta geldim. 
Ahmet Muhip'e hem annelik- 
çünkü annesine çok düşkündü- 
hem babalık, hem de karılık 
ettim. Beni de Ahmet 
Muhip yetiştirmiştir. Bana 
bir sanatçıya eşlik etmenin 
ne demek olduğunu o 
öğretmiştir. O bazen eve 
geç gelirdi. Bu davranışları 
zoruma giderdi ama bana 
karşı inceliği ile kızgınlığımı her 
zaman hoşgörüye çevirmesini 
bilirdi. 


YA DA BELKİ TAKIM ELBİSEDEN 
SIKILAN MAPYALAR İÇİNDİR 


Benim acayip huyum vardır. Namus 
mefhumu beni her şeyde engellemiş, fakat 
birçok konuda da başarıya ulaştırmıştır. 

Çok şükür, şerefimle ayaktayım, ama tabii 

ki yaşlandım ve yorgunum. Baksanıza yüzüm 
çok bozuldu benim. Çünkü bin bir dert içinde 
yaşıyorum. Yalnızlık zor. Ama ben ikinci bir 
erkeğin koynuna girmedim. Hasan Ali Yücel'in 
annesi, beni çok severdi. “Münire, bir büyük 
adam geldi, onunla evlenirsen Kapalıçarşı'dan 
ne istersen alacağını, seni dünya turuna 
çıkaracağını, malvarlığını bile sana vereceğini 
söylüyor; gel evlen, bak çocuğun olur, daha çok 
gençsin” dedi. “Benim hayatıma sadece eşim 
girmiştir, başka biri daha giremez' dedim ve 
kabul etmedim. 


İŞKOLİK BANYODAN ÇIKAR 
" ÇIKMAZ İŞ YAPABİLSİN DİYEDİR ARİ. 


Seçil gölcük 4” 
daranızday 


Kızlar benim herif demir döverdi eskiden. 
Şimdi sarılıp uyuyor falan of... 


Ay inanmıyorum kız seni aldatıyor 
olmasın bu domuz. 


Benimki iyi valla şu sıralar 
sanırsın et dövüyor kehkeh. 
Ay iyi bari birimizin yüzü 
gülüyor bacım hehek. 


dibi oluveriyormuş pufffahahk. 


Şimdi dedikodu gibi olmasın da Berna'nınki 
US adanaymış ama lavaşa sarınca çiğköfte 


SİYAH YA DA BEYAZ 


Bu dünya toplu hipnozun 
kurbanı ve özgür olabilmemizin 
tek yolu televizyonumuzu 
kapatmak. 


Sevgiden daha üstünü 
yoktur. Varsa da 
dünyada değildir. 


Çocuklarımızı daha 

çok sevmek yerine, 

okullarımıza metal 
dedektörleri koyuyoruz. 


Yalan, kısa 
mesafe 
koşucusudur 
ama gerçek, 
maratonlar 
koşar. 


Gözlerim 
dünya'daki 
en büyük 
kitaptır. 


Yalanlar, 
onları 
yayan 

eniz, insanlar 
kadar 
aptaldır. 


Ben herkes 
gibiyim. 
Beni keserS 


kanarım. 
Çok da çabuk 
utanırım. 


KARA KUTU 
OSMAN PALABIYIK 


ŞİMDİLERDE DE 
BEYAZ YAKALILAR, 
OFİSLERDE 
BİR BİLGİSAYAR 
UYGULAMASI 
GİBİ ÇALIŞIYOR. 


Sanat, İasarım Ve Teknoloji Konularında Anlattığı Hikayelerle Tanıdiğımız 
BARIŞ ÖZCAN İle Di jitelleşme Ve Hayatımıza Etkileri Üzerine Konuştuk. 


İNSANLAR ADETA İKİNCİ BİR KİMLİK EDİNDİLER” 


Düzenli olarak içerik üretme fikri 
nasıl gelişti? 


- 2015 yılının Mayıs ayında düzenli içerik 
üretme kararı aldım ve o gün bugündür hiç ara 
vermeden her hafta en az | içerik üretiyorum.. 
Daha önceki yıllarda da belli dönemlerde buna 
benzer denemeler yapmıştım ancak YouTube 
platformuna o yıllarda Türkiye'den erişilemediği 
için başka çözümlerle ilerlemek zorunda 
kalmıştım. 


Dijitalin giderek hayatımızın içine 
işlemesiyle bir çok şey form değiştirdi, 
sizce duygu yapılarımızı ve tepkilerimizi 
nasıl değiştirdi dijitalleşme? 


- Bizler biyolojik varlıklarız ve kendimiz gibi 
olan şeyleri seviyoruz. Dijital dönüşüm bir çok 
alanda 'yıkıcı” etkiler oluşturunca doğal olarak 
buna tepki veriyoruz. Ancak doğada değişim 
kaçınılmazdır. Ben dijital değişime de ayak 
uydurmaya başladığımızı düşünüyorum. 


Mesela son yıllarda sosyal ağlarda 
“sevgisizlik? diye niteleyebileceğimiz 
aşırılık göze çarpıyor çokça. Bunun önüne 
geçmek mümkün görünüyor mu? 


- Sosyal ağların insan ilişkilerine etkisi çok 
karmaşık bir konu. İnsanlar adeta ikinci 

bir kimlik edindiler. Sadece takma isim 
kullananlar değil, herkes. Bu yeni ortamda 
birbirimizi tanımadan, anlamaya çalışmadan 
söz yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece sevgi 
değil tüm duyguların yozlaştığını görüyoruz. 
Bu konular biz yaşarken gündemimize girdiği 


için alışamadık. Belki eğitimle çözülebilir. Dijital 
dünyada doğanlar için ise bu durum farklı 


Tam aksini düşünürsek zaman içerisinde 
giderek duygularımızdan sıyrılarak iyice 
robotlaşmaya, uygulamalar gibi çalışmaya 
başlayacağımızı hiç düşündünüz mü? 


- Geçmişte sanayi devrimi yaşanınca işçiler 
fabrikadaki robotlar gibi çalışmaya başladı 
zaten. Şimdilerde de beyaz yakalılar, ofislerde 
bir bilgisayar uygulaması gibi çalışıyor. Bu 
anlamda bir robotlaşmadan söz edilebilir. 
Ancak insan duygularının tümüyle yok olacağına 
inanmıyorum. Kendimizi buna da adapte 
edeceğiz. 


Kültürümüzden kaynaklı mı bilmiyorum, 
bir şeyi ya çok seviyoruz ya da hiç 
sevmiyoruz. Sizin de gözünüze çarpan 
benzeri olaylar oluyor mu bu konuda? 

- Gerçi ben de beyaz ve siyah renklerini çok 
seviyorum ama grileri de anlamaya çalışıyorum. 
Ya hep ya da hiç mantığı aşırı duygusallıktan 
kaynaklanıyor. Çoğumuz çocukluktan çıkamadı. 
Olgunlaşabilmek ve ölçülü düşünebilmek için 
zihinlerimizi eğitmemiz gerekiyor. Bunun için 
daha çok okumalıyız. 


Türkçe içerik üretimi konusunda özellikle 
kültürel konularda çalışmalar pek fazla 
yok. Belki sürekli eleştirilerin bir sebebi 
de bu. Sizce bu konu nasıl aşılabilir, bir 
öngörünüz var mı? 

- Eğitimle aşılabilir. Eğitim deyince, sadece 
okullar akla gelmemeli. Hayat boyu kendimizi, 
ailemizi, arkadaşlarımızı eğitim konusunda 
heveslendirmeliyiz. Okuyup bir şeyler 
öğrenmeden tek bir gün bile geçirmemeli 

bir insan. Bir kez bunun tadına varırsa zaten 
vazgeçmek çok zor olur. 


Kendi hikayesini yaratmaya çalışan, 
okuyan, izleyen ve hayal kuranlara ne 
söylemek istersiniz? 

- Sabırlı olmalarını. Çünkü özgün bir hikaye için 
istikrarlı olmak gerekiyor. Hayallerle motive 
olmak güzel ama yeterli değil. Bu yolda sık sık 
takılabilir, hatta bazen çuvallayabilirsiniz. Buna 
hazırlıklı olur ve yolunuza devam ederseniz, 

bir gün geriye baktığınızda çok güzel bir hikaye 
yazdığınızı fark edersiniz. 


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlanmasını Sağlayan 


CLARA ZETKIN ANLATIYOR 


Daha çocukken, insanın inancı uğruna 
ölmeye hazır olması gerektiğini 
öğrendim. 


Kanlı zulümle terörle açlık 

ve savaşla birleşmiş faşizm, 
paramparça edilip yere 
serilmeden aramızdan hiç kimse 
dinlenme ve mola verme hakkına 
sahip değildir. 


Yaşamın olduğu her yerde savaşmak 
istiyorum. 


Kadın emeği konusunda gerici 
unsurların, gerici düşüncelere 
sahip olmaları şaşılacak bir 
durum değildir. Ancak son 
derece şaşırtıcı olan, sosyalist 
cephede de kadın emeğine karşı 
çıkmak gibi yanıltıcı bir görüşe 
rastlanmasıdır. Sosyalistler şunu 
bilmelidir ki mevcut ekonomik 
gelişmede kadının çalışması bir 
zorunluluktur. Sosyal kölelik ve 
özgürlük, ekonomik bağımlılığa 
veya bağımsızlığa bağlıdır. 


Kadın, erkeğin başarısız bir kopyası 
değildir; insan olarak mücadele ve inşa 
için özel özelliklere ve yeteneklere 
sahiptir. Bu kadar uzun süre zincirli 
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kalmış enerjisinin serbestçe gelişiminin, 
mücadelede ve yaratıcı çalışmalardaki 
başarısında büyük katkısı olacaktır. 


Kadın işçiliğini özellikle 
kapitalistlere çekici kılan şey, 
yalnızca düşük fiyatı değil, aynı 
zamanda kadınların daha fazla 
boyun eğmesiydi. Kapitalistler, 
aşağıdaki iki faktör üzerinde 
spekülasyonlar yaptılar: Kadın işçi 
ücretlerinin mümkün olduğu kadar 
kötü bir şekilde ödenmesi ve kadın 
işçilerinin rekabetinin mümkün 
olduğu kadar erkek işçi ücretlerinin 
düşürülmesi için kullanılması 
gerektiği gibi, kapitalistler de 
çocuk işçiliğini kadın ücretlerini 

ve makinelerin işlerini baskı altına 
almak için kullanıyorlar. 


İşçiler kapitalistler tarafından nasıl 
boyunduruk altına alınmışlarsa, kadın da 
erkek tarafından öylesine boyunduruk 
altına alınmıştır ve ekonomik 
özgürlüğüne kavuşmadığı sürece de 
öyle kalacaktır. Kadınların ekonomik 
bağımsızlıkları için en gerekli şart, 
çalışmaktır. 


Kadın işçiler kadının özgürlüğünün 

ayrı değil, büyük sosyal sorunun 

bir parçası olduğundan tamamen 
emindirler. Bu sorunun bugünkü 
toplumda hiçbir zaman 
çözülemeyeceğinin, ancak 


il toplumun köklü değişiminden 
© sonra bunun mümkün 


olabileceğinin de bilincindedirler. 
Kadının özgürlüğü, tüm 
insanoğlunun özgürlüğü gibi, 
yalnızca emeğin sermayenin 
boyunduruğundan 
kurtulmasıyla olacaktır. 
Sadece sosyalist 
toplumda, kadınların 
bütün işçiler gibi 
haklarının tam 
sahibi olması 
mümkündür. 


Yapamıyorum 
diye bir şey 
yoktur! 


alper yılmazer 


BİR GÜN YAN BAKMA 
DAVASINA ÇOK PİS DAYAK 
YİCEM YA DU BAKALIM... 


LÜTFEN POPONUZUN FOTOKOPİSİNİ 


ÇEKMEYİNİZ. ÜZÜLÜYORUZ ... 


DEMİR ÖZLÜ PARÇALAR 


GÖZLÜK 

Gözlüklü olmayı hiç istemiyordum. Bu 
durumun insanın görünüşünü bozacağını 
sanıyordum. Gözlerimdeki 0.75 diyoptri 
miyopluk geçti sanmıştım. Annemi 
Ödemişiten İzmirle çağırmıştım. Geldi. 
Kemeraltı Çarşısındaki göz doktoruna 

gittik. Miyopluk aynen duruyordu. Sonra 
gözlük denilen şeyi bir aksesuar olarak çok 
sevdiğimi farkettim. Fakültede okurken uzun 
yıllar camları renkli bir gözlük kullandım. 
Sadece eklemediğim bir şey var. O da gözlük 
dizaynlarının günümüzde çok gelişmiş olması. 
Dizaynların çok çeşitlenmesi, âdeta bir sanat 
haline gelişi. Çok pahalı gözlük çerçevelerinin 
yaygınlaşması. Ama gözlükte dizayn 
güzellikleri eski yıllarda da vardı. Örneğin 
Çehov'un gözlüklü fotoğraflarını düşünün. 


BİR KİTAP 

Fransız filozofu Jean Walhl'in “La pense 

de Vexistence” adlı kitabını, Âsaf Çiyiltepe 
1954 yılında Baylan Pastahanesinin girişinde 
hediye etti. O yıllarda onların Galatasaray 
Lisesi'nde Fransa'dan gelmiş çok iyi bir felsefe 
öğretmenleri vardı: M. Larüme. Asaf Çiyitepe 
bu kitabı vermiş olabilir ya da Asaf Fransa'da 
satın aldı. O kitap bana çok şey öğretti. 
Çünkü Monsieur Jean Wahl Fransa da Hegel 
üzerine de, Kierkegaard üzerine de ilk yazıları 
yazan felsefecidir. 1961-62 de onun derslerini 
Sorbonne'daki amfide orta sıralardan 
dinledim. Kendisiyle hiç konuşmadım. 
Yapabileceğim dil hatalarından korkuyordu. 
Paris bir şenliktir. 


ÇOCUKLUKTA SIK GÖRÜLEN 


GARİP BİR DÜŞ A. ; AĞABEY OLMAK 
Hiç karmaşık bir düş değil, çok basit. edi İk Kızkardeşlerim kendi kültürlerini, 
Düşe göre: Büyümüştüm, Avrupalı 14 davranış tarzlarını kendileri 


bir kızla, daha çok Orta 
Avrupa kentine benzer 
bir ketin ortasında, daha 
çok Bauhaus mimarisini 
andıran bir apartmanın ilk 
katlarında, sokağı büyük 
pencerelerle gören 

bir evde yaşıyordum. 
Özlenmiş bir yer 

ve yaşam tarzıydı 

bu. Düş içinde 

bazı anımsadığım, 
çocukken İzmirıin 
Karşıyaka 

semtinden 
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— 
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ortaya çıkmak isteyen anılar da vardı. Büyük 
ölçüde bu düş, sonraki yıllarda gerçekleşti. 
Beyoğlu Düşü'nde yer alan bu pasajı redaktör 
Jutta Freund, Münih'de yayınlanan “Traum 
Geschichten” adlı poket-book antolojisine 
almış. 


yağmalamaya 
geldiler 


YAŞAM 

Hiç ölmeyeceğini sanan insanlar var. Onları 
düşüncesiz, ruhsal olarak cimri ve dar kafalı 
bulurum. Oysa hayat geçicidir. Ona çok sıkı 
tutan bir çapa atamazsınız. Ölüm her zaman 
gelebilir. Hayata açık ve cömert olmak gerekir 
diye düşünürüm. 


MELANKOLİ 

İçimde onbeş yaşından beri hep bir melankoli 
var. Patolojik sınırlara varmıyor. Yazmama 
yardım ediyor. 


BEYOĞLU 
Beyoğlu; yaşamın her türlüsünü barındıran, 
kendisi de yaşanacak olan bir yerdi. 
Kıyılarında, aşağı inen batakhanelere ulaşan 
sokaklarında bile bir çekicilik vardı. Her şeye 
ulaşarak zevkle yaşanacak bir yerdi. Tenhaydı, 
bugünkü kalabalık yoktu. Arkadaşlıklar vardı. 
Kahve kültürü vardı. Bu aşağı sokakları Sait 
Faik, Havada Bulut adlı kitabında, Metin 
Kaçan'da Ağır Roman adlı romanında çok 
duyarlı bir biçimde anlatmışlardır. Berlin'deki 
Ku'damm'dan da Paris'deki Champs 
Elys&s'den de daha eğlenceli bir yerdi. Buna 
katkıda bulunan hıristiyan azınlıklarla Akdeniz 
liman kültürünün oralara kadar uzanmasıdır. 
İnsan ve kadınlar öğesi ağır basıyordu. 


Ve ogeldi.... 


kurdular. Onlara hiç 
karışmadım. Onların 
kuşağı yetişme çağında 
hiç uyuşturucu 
kullanmıyordu.!I7 yaş 
çevresine geldiğide 
kolejlilere özgü partiler 
—) başlayınca Tezer'e bir 


j tek öğüdüm oldu: 
e “Zengin ailelerin erkek 


“© çocuklarınaaşık olma 
ww sakın.” Başka bir öğüt 


dahi yok. 


Haz: Gülistan Ertik 


vape ee e mmm İY — 


Kaçın herkes 
sarımsak 


Dedeciğim neden 
bizim ülkemize 
turist gelmiyor? 


sarımsak 
kokuyor.. 


FİLTRESİZ 
MET ÜST 


Bazen kafamı şisiren şeylerden Olmuyor, aynı Şekilde 
kurtulmak istiyorum... 


hayatıma devam Ediyorum, 


HOR GURME GARİBİ 
ONUN DA BİR YEMEK 
TARİFİ VARDIR! 


, SAKİNLEŞTİRİCİ OLARAK 
GÜNDE ÜÇ DEFA AÇ KARNINA 
'LA HAVLE? KULLANIYORUZ! 


UMUT HAYATIN 
İNSANLARA RAĞMEN 
DEĞİŞEBİLECEĞİNİ 
HAYAL ETMEK! 


a 


ayi 7 “DOĞRU ZAMANDA 


DOĞRU YERDE OLUP DA 
DOĞRU İNSANA RASTLAMAK 
ÜÇ YANLIŞIN BİR DOĞRUYU 
GÖTÜRDÜĞÜ BİR SİSTEMDE 
NE KADAR MÜMKÜN Kİ BU! 


ÖZÜNDE İYİ INSAN DA 
GÖBEK ÇEVRESİ KOTU! 


İNTERNET İCAT OLUNCA | 
PLAYBOY TAVŞANI DA GELMİŞ 
NİYETÇİ TAVŞANI OLMUŞ! 


Ül YARIN 
HALLEDE 
LİM O 
ZAMAN. 


P-pardon 
Şereflikoçhisar" 
da durur yazıyor. 
Niye durmadık? , 
- Eski 
program 
Kaptan 
biz su 
yüklemedik 
mi? Bi kasa 


Dikkat dağılmasın diye 


yolun orta çizgisinden 
gitmek sâdece tırcılara 
has bi gizli kural mı? 
Mantıken ben de uzun 
yol şoförüyüm ben niye 
illegal olamıyorum? 


Kalp eşim, ikiz ienikem bali 
; sardığın kese kağıdı 
ruhum benim. aynı olunca bi 


tuhaf olmuş. 


Seni ilk gördüğümdey ' 
anlamıştım.. A 


satmıyorum" 
çünkü bu sabah 
onu sevdiğimi 
farkettim. 


Bana 'aile mezarlığı yaptırdım! demiştin! 
Bütün sülale aynı yere gömülünce onun adı aile 
mezarlığı olmuyor! Herkes alt alta üst üste 
kimin eli kimin cebinde belli değil! 


Bi geliyorsun herkesi görüyorsun işte 
ne güzel! 40 tane yer gezsen daha mı 
iyi! Ham ben imama sordum, 3 Yıl 
arayla gömülmüşse bir beis yok dedi. 


Bak beis diyo bi de! Annem bi 
kere teyzemi hiç sevmezdi! 
Dayım da eşinin yanına gömülmek 
istiyordu. Yapacağın işi 
skiym ben senin! 


Ama şimdi sülalenin karşısında 
sikmek filan oldu mu hiç! Hem bak 
misal bi fatiha okuyosun, herkese 

toptan gidiyor. Bak şimdi bi su 

dökücem hop ölmüşlerinin canına 
combo! 


Dök suyu da 
“1 gidelim! Hiç içim 
EN sinmedi bu iş! 


ABİ 
ÇILDIRICAM YA 
DELİRMEK 
ÜZEREYİM! 


Ena le Setviya 
ELiP ik Mamut 
dö CefhaileYusyf' A g 4 

lem RE 9” ; 
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KEİ e mal — 


e sen 
delisin 


İsmi klişe geyiklerde 
pek geçmeyen halk 
A hikayesi onlar! / 


Hayır bi 
arkadaşımı 
bekliyorum, sen 
naklen evde 


Sen de mi 
benim gibi bu 
koskocadünyada 
yapayalnızsın 
minik kuş? 


ışıl patlıyor! Oğ! çi 


Gün doğumundayım.. Yapraktaki bir 
çiy tanesindeyim.. İlk öpücükte.. 
Sevginin olduğu her yerdeyim ben... 


MEKAN olarak 
nerdesin MEKAN 
MEKAN?! İ 
Çocuğun önünde 
tartışmayalım! Fişekçi 

oyuncak sinirime dokunuyor! 
Hadımköy sapağına 
yaklaştım, giriym mi 

burdan? 


Baki kalan 
kubbede kalan hoş 
T İİİ bir sada imiş. Böyle 
deyince de kelime 
esprisi gibi oldu! 


DE-NİZ ve MEH-TAP. 
Sor-du-lar se-ni/ 
NE-RE-DE-SİN? 


Artık ne gibi bi Nçz 
yaşanmışlığı varsa 
& sende, çok iğten 
söyledin! Sana 
anılarınla 
mutluluklar? 
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Az 
daha kapa.. 
hah tamam 

Oldu! 


7 Kusura bakma da 


Şu yaptığımız şeyde 3.ke 
sürülecek mantık yok! Git 
otur evinde normal insanlar 
gibi dersini çalış! Dünyanın 

hiçbir yerinde böyle bi 
metod görmedim! 


Aç) 
e 


S öne Non 


a Aramızda 
1 SO yıldır birlikte ? 
| olanbi çift var! 

(N Elli yıl! Dile kolay 


Yanımdakinin 
okuduğu tatlı geliyor 
diyorum sana! Bu 
sınav son zaten! Şunu 
da iyice kapa da 
gizemli gibi olsun, 
ben okumaya 
uğraşıym. 


Oğlum bunlar 
bugüne mi yetişicek? 


Ki 


. 


İ içi gülüyordu! Bana bi Yi! 


y 


F Oğ! Sihirli Pony" 
nin boynuzu ışıl 
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BİR HASTA OLDUM VAR YA 


. 


HEPİNİZE GUZEL GÖRÜNMEYE BAŞLADIM ARKADAŞ YAA 


Ben konserlerde daha iyi şarkı söylüyorum, daha 
mutlu oluyorum. Stüdyoda kayıt sırasında o kadar 
mutlu olamıyorum. Duyguları, enerjiyi kayıtlar 
sırasında pek fazla hissedemiyorum. İnsanların 
yüzüne bakmazsam, çok zor şarkı söylüyorum. 
Konserde çalıyormuş edasıyla çalmaya çalıştık 
ama bunu başarmak mümkün değil. Bu şarkıları 
konserlerde daha keyifli ve daha güzel çaldığımıza 
inanıyorum. Konserlerde seyirci de yaptığımız 
müziğe çok ciddi katkıda bulunmaya başlıyor. 


Hayatımda ne paranın ne de başka acayip değerlerin 
çok fazla bir yeri oldu. Para güzel bir şey, bazen 
olduğunda kendimi iyi hissediyorum ama parayı 
hissetmiyorum. İçimdeki müzik ateşinin hiç 
sönmemesi için sürekli bir şeyler atmam ve bu 
yangını büyütmem gerekiyor. Bence bir sanatçının ya 
da bir şarkıcının çok cesur olması gerekiyor. 


Hastalık ilginç bir şey. Çok da bir şey 
hissetmiyorum. Sadece son bir yıldır kanserle ilgili 
bir takım etkinliklere katıldım. Yaklaşık bir yıl sonra 
da kendim kanser oldum. Tuhaf bir tesadüf bu. 


Çok korkardım ben kanserden ama sonuçta işin 
içine girince, başına gelince, insanın korkudan başka 
şeylere ihtiyacı oluyor. Daha çok cesarete, daha çok 
bilgiye ve güce ihtiyacı oluyor. Böyle olunca korku 
ya da ölüm korkusu gelmiyor insanın aklına. Bazen 
düşünüyorsun da, ölümü her zaman düşünmek 
lazım. 


Şimdi öfke çok doğal bir durum. Ben de bazen 
öfkeleniyorum. Yalnızca kendi üzerimden değil 
genel olarak; Çernobil, sahil yolu katliamları vs. 
Ama öfkeden başka şeylere ihtiyacımız var. Birilerini 
organize etmek, bir şeyleri harekete geçirmek lazım. 


KAZIM KOYUNCU 


Ben morali çok anlayabilmiş değilim. Moral nedir? 
Yani, genelde iyi oluyor. Bazen işler iyi gitmiyor. 
Çok fazla bir yerlerinize ağrı geldiği zaman moraliniz 
bozuluyor vs. Ama genel olarak moralim iyi. İyiyim 
yani. 


Müzik olmasa olmazdı. Beni çok heyecanlandıran şey 
müzik. Aldığım iki kemoterapiden çok daha etkili. 


Çocukluk ütopyalarımı gerçekleştirdim, müzisyen 
oldum, devrimci oldum. Hep güzel olmasını istedim 
hayatın ama bu bile bana yetmedi. O kadar güzelini 
istiyorum ki, sanatçılar bunu yaratabilirler. Bu beni 
bazen ürkütür, bazen de içimde tertemiz olduğunu 
düşündüğüm vicdanımla iyi hissederim. 


Sevmenin içine ettik, anlamı bozuldu. Ama bizim 
sahnemizde bu var, hep de oldu. Bütün insanları 
mutlu etmek istiyorum şarkı söylerken. belki büyük 
sevgimden ürken güçler var, durdurmak istiyorlar 
belki. Sevgi krallığı istiyorum işte. Şarkı söylerken 
her şeyi, herkesi tutuyorum sanıyorum. Belki bu 
yüzden hastalandım. 


Bir şarkının gerçekten güzel olması lazım. “Olması” 
lazım. Aklında, hayalinde bir şeyi hakketmesi lazım. 
Ortaya bir şarkı çıkıyorsa, onun hayatta bir şeyi 
karşılaması gerekiyor. Buna inandığın, bunu yaptığın 
zaman da insanlarda karşılık buluyor. 


Hedefim çok sayıda albüm satmak değil. Zaten bu 
kolay ulaşılır bir şey. Piyasa kurallarını reddetmiş 
olmam, kendi halinde yaşamam, başkalarına göre 
başarı kabul edilmese de benim için başarıdır. 


Bence Karadeniz,Türkiye'nin en talihsiz bölgesi. 
İçine en fazla edilen bölgesi. Doğasına, bir sürü 
şeyine. Kültürel yapısı, kültürel agresifliği, çok 


enteresan kişilikleri itibariyle çok özel bir yer. 
Buradan çok acayip hayatlar, çok ilginç hikayeler, 
her şey, çıkabiliyor. Aşk varsa, Karadeniz'de sonuna 
kadar vardır. Cinayet sebebi bile olabilir. Bunu 
olumlamak için söylemiyorum asla. Ama horon 
varsa, ölene kadar da olabilir. Heyelan gibi bir yerdir 
burası. O yüzden Karadeniz, masalsı acayip tuhaf bir 
yer. Sadece bazı şeylerden arınarak müzik yapmak 
gerekiyor. 


Karadeniz'de, duygular radikal. Kendim biraz yorum 
yapmayı düşünüyorum artık. Karadeniz'e kendimi 
biraz daha katıp, kendi rüyalarımla burayı biraz daha 
birleştirmeyi düşünüyorum. Çok da kopamıyorum. 
Fakat teknik olarak kendimi kısıtlamıyorum. 
Enstrümanlar bağlamında, tulum, kemençe benim 
için çok önemli ama trompette olabilir. Klarneti de 
çok severim. Şunu anladım ki önemli olan ses. O 
sesi çıkarmak için de çok temiz düşünmek, güzel 
rüyalar görmek lazım. 


Sosyolog değilim ama Türkiye'de en çok doğa 

ile iç içe olan toplum bizim Karadeniz toplumu. 
Doğa ile kurdukları ilişki çok farklı. Mesela çok aşk 
şarkısı gibi duran şarkılar var, ama bir ceviz ağacına 
ya da ineğe yapılmış olabilir o şarkı. Ki nitekim 

öyle şarkılar var. Gerçekten oksijeni bol bir yer! 
Ormanı ve suyu bol bir memleket ve insanların 
birçok ihtiyacı aşktan sonra geliyor. Aç kalmamalıyız 
şüphesiz ama aşksız hiç kalmamalıyız! 


İstanbul bir aşk. Nefret de edebiliyorsun ama 
ayrılamıyorsun. Şu da var; Afyon'a gittiğimde de, 
Berlin'e gittiğimde de yabancılık çekmiyorum. 
Hopa ise benim memleketim ve Hopa'yı çok 
seviyorum; en son gidip öleceğim yer de orası. 


